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KERKGEBOUW Waaldijk 139, 4171 CC  Herwijnen 
 

PREDIKANT  Ds. W.M. Roseboom 
   predikant@nhkherwijnen.nl 
   0418 581505 

06 14600988 
 

OUDERLINGEN D. de Joode scriba 
Lunet 18, 4214 GA Vuren  
06 20047902  
scriba@nhkherwijnen.nl 
L.A. van Maaren 
A. van der Meijden 
A. Ruitenburg jeugdouderling 
M.J. van Zante  

 
OUDERLINGEN-  

KERKRENTMEESTER H. de Bruin 

A.J. Hobo 
 

DIAKENEN  J.W. Boogert 
A.J.W. Boote 
W.M.H. Slingerland 
A.G. van Zante 

 

ORGANISTEN  H.J. de Bruijn 
   A.P. van de Minkelis 
   H. Vervoorn 
 

KOSTERS  Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 
   Jacco Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 582439 
   Marleen Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 582439 
 

KERKDIENSTEN Morgendienst   9.30 uur (apr t/m okt) 
   Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) 
   Avonddienst   18.30 uur 
 

ZONDAGSSCHOOL Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst 
 in het kerkelijk centrum 
 

KINDEROPPAS Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in de 
   Brede School, Achterweg 35
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Onder de terebint  
     

 
 
 

Maria’s lied 

 

En Maria zei: Mijn ziel maakt de Heere groot.   Lukas 1:46 
 

Het Kerstfeest nadert. Hoe gaan we het vieren? 
Raakt ons kerstfeest niet snel bedolven onder al datgene wat wij 
eromheen maken? Zodat wij het zicht op het kind verliezen. 
Maria is vol van de boodschap dat de Heilige Geest over haar zou 
komen. “En gij zult een zoon baren”. Zie, dat geheim droeg Maria mee 
onder haar hart, maar ook in haar hart.  
Als ze bij haar nicht Elizabeth is, kon ze door diezelfde geest ook 
zingen: “Mijn ziel maakt de Heere groot en mijn geest verheugt zich 
in God, mijn Zaligmaker”. In haar hart is maar één verlangen, dat is: 
God groot maken. Maria is blij verrast dat God naar haar heeft 
omgezien en haar zo wil betrekken in dit grote heilswonder.  
Kunnen wij iets begrijpen van Maria’s reactie in haar lied?  
Weer nadert het Kerstfeest. Verblijdt het ons ook echt en worden wij 
er nog door verrast, dat God omziet naar een wereld verloren in 
schuld? Naar een mens zoals ik, of doen we maar net alsof? Blij doen 
terwijl we het eigenlijk niet zijn. Alle verrassing ontbreekt, we kennen 
het verhaal al zolang. Al zo dikwijls Kerstfeest gevierd. 
Zou het Kerstfeest ook dit jaar niet een nieuw wonder kunnen worden, 
een blijde verrassing, als we oprecht beseffen: De Here kwam voor 
mij op aarde. Voor mij, die telkens weer met de rug naar God toe sta. 
Hij kwam om voor mij vrede te maken.  
Vrede met God door straks voor mij aan het kruis te gaan. 
 

Lezen: Lukas 1:39-50 
 

Uit: Bijbels dagboek “Leven door het Woord” 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=YjIZZY0-B6zwxM&tbnid=hd4UPQtuwiRZqM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.holyhome.nl/bijbels_beeld_woordenboek/BIJB-37.htm&ei=MnMZVMbTK8XJOeXOgbgC&bvm=bv.75558745,d.ZWU&psig=AFQjCNH1bNlZoTyls4xTdTd7f2rAGrepWA&ust=1411040427534066
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48e Jaargang, no. 1290, 16 december 2024 
KERKDIENSTEN 
 

Zaterdag 21 december 2024 

16:30 uur Kerstfeestviering van zondagsschool Bethel 
 

Zondag 22 december 2024 

10:00 uur: Ds. C. van de Scheur, Veenendaal 

18:30 uur: Ds. W.M. Roseboom | Gez dienst m.m.v. Soli Deo Gloria 

1e collecte: Red een kind 

Gezamenlijk diaconaal project voor hulp aan kinderen in armoede 
2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking 
 

Dinsdag 24 december 2024 

21:00 uur: Ds. W.M. Roseboom | Kerstzangdienst m.m.v.  

 Fanfareorkest Wilhelmina 
 

Woensdag 25 december 2024 

10:00 uur: Ds. W.M. Roseboom 

1e collecte: Diaconie 

Voor plaatselijke diaconale doeleinden 
2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking 
 

Zondag 29 december 2024 

10:00 uur: Ds. K.E. Schonewille, Ochten 

18:30 uur: Ds. J. Domburg, Aalst 

1e collecte: Dorcas 

Hulp en ontwikkeling voor de mens in nood 
2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Onderhoudsfonds 
 

Dinsdag 31 december 2024  |  Oudejaarsdag 

19:30 uur: Prop. A.K.A. Mostert, Leerdam 

1e collecte: World Vision 

Kwetsbare kinderen te helpen om op te staan uit armoede 
2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Oudejaarscollecte
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Woensdag 1 januari 2025  |  Nieuwjaarsdag 

10:00 uur: Prop. M. van Genderen, Leerdam 

1e collecte: Diaconie 

Voor plaatselijke diaconale doeleinden 
2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking 
 
Zondag 5 januari 2025 

10:00 uur: Ds. W.M. Roseboom 

 Bevestiging en afscheid ambtsdragers 

18:30 uur: Ds. H.E. Veldhuijzen, Gorinchem 

1e collecte: Schuldhulpmaatje West Betuwe 

Ondersteuning voor mensen in financiële problemen 

2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking 
 
Bijbelgedeelte en psalm Zondagsschool 

22 dec:  Mattheüs 1: 18 – 25 Jezus is Gods Zoon 

25 dec:  Johannes 10: 11 – 18 

  Lukas 2: 8 – 15  Jezus is de Goede Herder 

29 dec:  Mattheüs 2: 19 – 23 Jezus keert terug in Nazareth 

  5 jan ’25: Johannes 1: 19 – 34 Johannes en Jezus 
 

Kinderoppas:  

22 dec:  Jacco en Lieke 

25 dec:  Femke 

29 dec:  Esther en Vera 

  5 jan ’25: Lia en Chantal 
  

Schoonmaakrooster 

16 t/m 20 dec: Jolisa van Zante en Arissa Wigmans 

23 t/m 27 dec: Nel van der Linden en Rika van Brakel 

30 t/m 3 jan ‘25: Lijntje en Anne van der Weerd 

  6 t/m 10 jan: Carolien Boogert en Helma van Mourik 
 

 

 
 

OMZIEN NAAR ELKAAR 
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Verlies 
‘Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten 
in de schaduw des Almachtigen’ (Psalm 91:1 SV). Deze tekst staat boven 
de rouwkaart van Jenneke Elizabeth – Jennie -  van Arendonk-van Maren 
(Achterweg). Zij overleed plotseling op 5 december 2024 en werd 85 jaar 
eerder geboren op 28 november 1939. Ze was getrouwd met Catharinus 
van Arendonk, sinds 18 augustus 2023 was ze weduwe van hem. Ze 
ontvingen samen vier kinderen, waarna ze ook kleinkinderen en 
achterkleinkinderen mochten ontvangen. Ze had een belangrijke 
verbindende rol in de familie. Een groot verlies leed ze bijna drie jaar 
geleden toen zoon Jan overleed. Het ging nu na verlies van Jan en man 
behoorlijk goed met haar, en toen werd ze plotseling geroepen door de 
Heere.  
In haar leven mocht ze in alle eenvoud leven uit de genade van de Heere 
God. In de laatste heftige jaren vond ze veel houvast in de betrouwbare 
beloften van Gods Woord. ‘De eeuwige God is voor u een woning, en 
onder u zijn eeuwige armen’ (Deuteronomium 33:27). We wensen deze 
Grond onder het bestaan toe aan alle nabestaanden, nu in drie jaar de 
familie drie keer de gang naar de begraafplaats moest maken.  
Het correspondentieadres is: familie A. van Oort-van Arendonk, 
Korfgraaf 34a, 4174 GM Hellouw. 
 

Zorgen 
Rob van Santen (Achterweg) verblijft in het ziekenhuis in Gorinchem, 
nadat hij is gedotterd en twee tenen werden weggehaald. Deze 
behandelingen lijken geslaagd, maar de wond blijft nog onrustig. We 
bidden mee in deze verdrietige en spannende weken.  
 

Artje van Ooijen-de Kuiper (Molenkamp) moest na thuiskomst toch weer 
voor enkele dagen worden opgenomen in het ziekenhuis. Inmiddels is ze 
ook daarvan weer thuisgekomen. Het herstel zal lang duren na de 
ingrijpende operatie, maar we zijn God dankbaar voor Zijn zorg tot 
hiertoe.  
 

De vorige keer meldden we dat de situatie van Petra Hobo-Werner 
(Meerenburg) stabiel blijft. Nieuwe onderzoeken hebben dit beeld 
bevestigd. Bijzonder om zo de Kerstdagen in te kunnen gaan. 
Gezegende dagen!  
 

Wilco Slingerland (Wadensteinsesteeg) kampt al geruime tijd met 
gezondheidsproblemen. Deze week krijgt hij een bioptie van nier en 
lever. Vervolgens moet hij enige tijd rustig aan doen. We hopen dat dit 
meer duidelijkheid zal geven in deze slopende maanden.Het is ook de 
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reden waarom Wilco op dit moment weinig kerkenraadswerk op zich kan 
nemen. Dat God hem en zijn gezin in deze omstandigheden vervult met 
Kerstvreugde. 
 
Peter van de Minkelis (Rijshoutstraat, Sliedrecht) is weer thuisgekomen 
na enkele weken in De Herberg te zijn geweest. Het zal weer best 
wennen zijn om zonder het vaste ritme de draad weer op te pakken. We 
wensen hem en zijn gezin daarbij de leiding van God toe. 
 
We hoorden in gemeente en dorpsgemeenschap van ziekten, 
onderzoeken, zorgen in familiekring. ‘Daar is uit 's werelds duist're 
wolken een Licht der lichten opgegaan. Het komt de schaduwen 
beschijnen, de zwarte schaduw van de dood’.  
 
Dank 
Heel hartelijk dank voor de kaarten, appjes, bloemen en gesprekjes na 
mijn operatie. Het herstel verloopt gelukkig voorspoedig en daar ben ik 
heel dankbaar voor. Fijn om te weten dat er aan je gedacht wordt! 
 

Marjan van Velzen 
Jarigen 
De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de 
periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken 
en hen een felicitatie ter bemoediging sturen. 
 
Datum Naam    Leeftijd   Adres 
24-12 A. van der Bijl-Heijnen  85  Molenkamp 60 
04-01 G. Kozijn-de Joode  85  Geerstraat 22 
 
Zij die elders verblijven  
We denken ook aan hen die om uiteenlopende redenen elders verblijven.  
Fijn om te horen dat er vanuit de gemeente aan hen wordt gedacht door 
b.v. een kaart te sturen. Laten we ook in onze gebeden hen niet vergeten. 
 

Andrea van Mourik  Mw. C. van der Wal van Maren 
Griendweg 16-L  Oranjehof 64 
4208 AA Gorinchem Huis ter Leede 
 4141 GC Leerdam 
Marianne van Mourik 
Zorgcentrum De Wittenberg 
Bernhardstraat 4 – K 106 
4175 EE  Haaften
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BIJ DE DIENSTEN 
 

22 december: gezamenlijke dienst met Soli Deo Gloria 
We kijken uit naar zondagavond, als er een gezamenlijke dienst is in de 
Hervormde kerk en Soli Deo Gloria de muzikale omlijsting verzorgt.  
 

24 december: kerstzangdienst 
De traditionele kerstzangdienst is weer op 24 december, om 21:00 uur. 
Muziekvereniging Wilhelmina heeft ook weer mooie Kerstmuziek voor 
ons geoefend. 
 
25 december: kerstmorgen 
De geboorte van Christus vieren we op deze dag in het bijzonder. Samen 
met de voorzangers en de fluitisten Leny Slingerland en Petra Vervoorn 
hopen we op een vreugdevolle dienst.  
 
5 januari: bevestiging en afscheid 
Door ziekte kon Rudi van Zante eerder niet worden bevestigd als 
ouderling-kerkrentmeester. We willen dat op deze zondag doen.  
We nemen in deze dienst afscheid van Arjan Boote en natuurlijk ook van 
Rudi van Zante als diakenen. Arjan Boote heeft een halfjaar lang zijn 
ambtstermijn laten uitlopen, in de hoop dat er in de tussentijd een nieuwe 
diaken gevonden zou worden. Wilt u meedenken en meebidden bij de 
zoektocht naar een nieuwe diaken?  
 
Catechese: Follow Me (12-16) 
Op 18 december gaat Follow Me niet door. Een traditioneel spel dat we 
voor de Kerstvakantie altijd spelen halen we op een later moment dan 
nog maar eens in. We zien elkaar weer in het nieuwe jaar op 8 januari 
om 19:00 uur. 
 
Catechese: Follow Up (16+) 
We zijn gewend dat catechisanten het niet bezwaarlijk vinden wanneer 
de catechese niet doorgaat. Toen we echter zeiden dat we op 
18 december niet samen zouden komen, was de reactie: ‘huh, hoezo 
niet, wij willen wel gewoon komen’. Goede zaak! Desalniettemin zien we 
zien elkaar pas weer op 8 januari om 20:00 uur in het jeugdhonk aan de 
Achterweg.  
 

UIT DE GEMEENTE 
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Generatie Y-gespreksgroep en opgave belijdeniscatechese 
Op 14 januari is er weer een gewone Generatie Y. Welkom om 20:00 uur 
in het kerkelijk centrum. Eerst was de insteek om na de bijeenkomsten 
van dit seizoen aansluitend een aantal avonden belijdeniscatechese aan 
te bieden. Doordat ik echter aan het einde van het winterseizoen ga 
verhuizen, halen we dat naar voren.  
Fijn dat op dit moment één gemeentelid heeft aangegeven 
belijdeniscatechese te willen volgen. Mocht je ook nog willen aansluiten, 
laat dat dan voor 1 januari aan mij weten. Op 14 januari sluit je je dan 
aan bij de avond van Generatie Y, wanneer we tussen die avonden door 
ook bij elkaar komen voor specifiek belijdeniscatechese.  
 

Bijbelgesprekskring 
We hopen elkaar in het nieuwe jaar te ontmoeten op 14 januari  van 
10:00-11:30 uur. We hebben het over generaal Naäman (2 Koningen 5). 
Handig om in ieder geval blz. 44 - 48 uit Randfiguren te lezen.  
Alvast de volgende data: 
Dinsdag 11 februari  |  Dinsdag 11 maart  |  Dinsdag 1 april 

Ds. Wilhelm Roseboom 
Nieuwsbrief Meijers met missie 

Beste nieuwsbrieflezer,  
buiten tikt de regen op het dak. Alweer. Het 
heeft hier in november en begin december, ook 
voor Costa Ricaanse begrippen, ontzettend 
veel geregend. Een tropische storm zorgde 
voor veel overlast in Centraal Amerika. 
Verschillende mensen in Costa Rica kwamen 
om het leven. Veel mensen verloren huizen en 
andere bezittingen. Het laat zien dat ons leven 
kwetsbaar is en wij van genade afhankelijk zijn.  

De afgelopen weken stonden volledig in het teken van de taalschool. 
Daar maken we forse stappen. Tegelijkertijd realiseren we ons ook dat 
we nog heel wat maanden te gaan hebben voor we genoeg Spaans 
spreken om ons werk te kunnen gaan doen. We hebben een dag op de 
taalschool gefilmd, die video kunt u in deze nieuwsbrief vinden!  
Ook interviewden we één van onze docenten, profesora Hilda Palomo. 
Dit interview leest u ook in deze nieuwsbrief.  
 

Kerst  
Als we door San Jose rijden, zien we op steeds meer plekken lichtjes en 
kerstbomen verschijnen. In Costa Rica wordt Kerst groots gevierd. 
Mensen versieren hun huizen, winkels pakken groot uit en kinderen 
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oefenen op school liedjes en dansjes. Op Kerstavond en Kerstmorgen 
gaan mensen naar de kerk; Rooms Katholieken bezoeken de mis, 
protestanten een feestelijke dienst. Daarna komen families bij elkaar om 
samen te eten en elkaar cadeaus te geven.  
Ook wij bereiden ons voor op Kerst en de jaarwisseling. Dit jaar (weer) 
zonder familie en vrienden, maar dat doet niets af aan het wonder van 
Kerst. De Zoon van God werd mens en uit genade mogen gelovigen zich 
kind van God weten. We wensen jullie allemaal een gezegende Kerst en 
een voorspoedig 2025! Een hartelijke groet uit Costa Rica, Herman, 
Anneloes, Ralf en Julia Meijer 
 

Interview Profesora Hilda Palomo  
In de komende nieuwsbrieven willen we jullie graag kennis laten maken 
met de Costa Ricanen die een belangrijke rol spelen in ons leven. In deze 
nieuwsbrief: profesora Hilda. 
De afgelopen zes weken hebben we taalles van profesora Hilda. Een 
vriendelijke en geduldige Costa Ricaanse vrouw van 68 die al bijna vijftig 
jaar lesgeeft! “Eigenlijk ben ik al met pensioen. In september ben ik 
verhuisd naar Puerto Viejo (een dorp aan de Caribische kust) om daar 
bij één van mijn drie dochters te gaan wonen. Toen werd ik gebeld door 
ILE (Instituto de Lengüa Española) omdat ze docenten te kort kwamen. 
Daar hoefde ik niet lang over na te denken, ik vind lesgeven erg leuk! 
Gelukkig kan ik tijdelijk bij mijn andere dochter logeren die hier in San 
Jose woont.” Dat Hilda lesgeven leuk vindt, hebben we de afgelopen 
weken gemerkt. Tijdens haar lessen ‘spreekvaardigheid’ oefenen we 
Spaanse zinnen en woorden. We praten vooral heel veel met elkaar 
zodat we de zinnen op de juiste manier uitspreken. Regelmatig lachen 
we over onze soms nog wat houterige uitspraak. Hilda: “Hier werken is 
een privilege. Als christen hebben we in Mattheüs 28 het zendingsbevel 
meegekregen. Deze opdracht geldt voor iedereen die Jezus volgt. 
Doordat ik zendelingen lesgeef, mag ik meewerken aan deze opdracht. 
Ik ben een kleine schakel in het bereiken van mensen met het 
Evangelie.” Wat betekent Kerst voor Hilda en hoe viert zij deze 
belangrijke dagen? “We mogen de geboorte van Jezus onze Redder 
vieren. Dat is heel erg belangrijk en daarom vieren we het elk jaar groots 
en met de hele familie. Veel mensen in Costa Rica hebben een kerststal 
in huis staan en iedereen mag er een dier of figuurtje bij zetten. We 
denken hierbij aan de omstandigheden waarin Jezus werd geboren: in 
een stal, in grote armoede.” Hilda is duidelijk geraakt door het verhaal en 
ze veegt wat tranen uit haar ogen. “Jezus is niet geboren in een 
slaapkamer zoals die van ons. Het raakt mij dat Jezus in zulke armoede 
geboren werd om ons te redden.” 
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Alle vrijwilligers bedankt 
Wat is er afgelopen jaar weer enorm veel werk verzet door vrijwilligers. 
Voor en achter de schermen, structureel en incidenteel. Van 
schoonmaakwerk tot bezoekwerk. Van ‘kosteren’, gastheer/gastvrouw 
zijn en het bedienen van de techniek, tot het bijhouden van een wijk voor 
het verjaardagsfonds, het maken van het kerkblad, helpen in de 
Kringloopkas en op de rommelmarkt. Van jeugd- en zondagsschoolwerk, 
tot het rondbrengen van het kerkblad, kinderoppas en de inzet voor de 
diverse commissies, tot liturgieën maken, het verrichten van hand- en
spandiensten als die nodig zijn. En dan is er nog heel veel werk dat we 
hier nu niet noemen, maar dat even belangrijk is.  
Alle vrijwilligers: heel hartelijk bedanken voor jullie inzet. Zonder 
vrijwilligers komen het gemeentewerk en het gemeenteleven tot stilstand. 
Zonder vrijwilligers geen gemeente!  
Uiteraard doen we al het werk uiteindelijk niet voor onszelf (ook al geeft 
het ook gezelligheid en fijne contacten), maar voor de instandhouding 
van de kerkelijke gemeente en daarmee voor uitbreiding van Gods 
Koninkrijk. En als je weet waarvoor je het doet, doe je dat met nog meer 
‘plezier’. 
 
Jubileum ds. Van Dijk 
Waar blijft de tijd. Dat zal ook dominee Van Dijk zich wel eens afvragen, 
bijvoorbeeld als hij bedenkt dat hij in januari volgend jaar een kwart eeuw 
predikant is. Op 9 januari 2000 werd hij immers bevestigd in onze 
gemeente, die dag precies 25 jaar geleden is. Herwijnen was daarmee 
zijn eerste gemeente. 
Dat is voor ons gevoel heel lang geleden. Dominee Van Dijk nam na ruim 
acht jaar in juli 2008 afscheid van onze gemeente, om interim-predikant 
te worden. Destijds de eerste binnen de PKN.  
In de jaren die volgden is de band met Herwijnen altijd gebleven. Vanuit 
Zeist wordt het wel en wee in Herwijnen nog altijd op de voet gevolgd, de 
betrokkenheid op de gemeente is er nog altijd. Die band komt ook tot 
uitdrukking in de zondagse erediensten waarin dominee Van Dijk in 
Herwijnen voorgaat. 
Zo hoopt hij D.V. zondag 12 januari voor te gaan in de avonddienst. Op 
verzoek van dominee Van Dijk staan we in de dienst niet stil bij het 
jubileum. Wel hebben we in onderling overleg afgesproken dat we na  de 
dienst met elkaar koffiedrinken, waarbij iedereen van harte welkom is. 
Dan is er ook gelegenheid dominee Van Dijk en zijn vrouw de hand te 
schudden en herinneringen op te halen of even bij te praten, uiteraard 
voor wie dat wil.
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We feliciteren vanaf deze plaats dominee Van Dijk en zijn vrouw alvast 
met het jubileum en hopen uiteraard op een grote opkomst, 12 januari in 
de avonddienst. 
 
Giften Vervoornstichting 
We zijn dankbaar te kunnen melden dat het College van 
Kerkrentmeesters een subsidie van € 1.250,00 heeft gekregen van de 
Vervoornstichting. De subsidie wordt gebruikt voor de vervanging van 
een groot deel van de geluidsapparatuur in de kerk. De huidige 
apparatuur is meer dan 35 jaar oud en begint mankementen te krijgen.
Daardoor is het geluid niet optimaal, bijvoorbeeld door soms kraak en 
ruis; verder zit er soms een kleine ‘echo’ in het geluid. Repareren is 
eigenlijk niet meer dan tijdelijk oplappen en wachten tot de installatie het 
binnenkort echt begeeft. Vandaar dat we binnenkort een nieuwe 
geluidsinstallatie hopen te installeren. 
 
De Kringloop-Kas mocht een subsidie van € 500,00 ontvangen. Met dit 
geld hopen we de toonbank in de kas op te knappen, iets dat nodig moet 
gebeuren. Ook zetten we de subsidie in voor het extra onder de aandacht 
brengen van de kringloopwinkel, volgend jaar bij de viering van het eerste 
lustrum. Ook voor deze gift willen we de Vervoornstichting heel hartelijk 
bedanken! 
 
Herhaalde oproep: Collecteren aan de uitgang 
Sinds zondag 1 december houden we de eerste en tweede collecte weer 
in de dienst zelf. De uitgangscollecte blijft wel aan de uitgang. In 
december collecteren kerkenraadsleden aan de uitgang, vanaf 1 januari 
willen we dat gaan doen met hulp van gemeenteleden, net als in het 
verleden. Wie het leuk vindt om eens in de zoveel weken aan de uitgang 
te collecteren, kan zich opgeven bij ouderling-kerkrentmeester 
Arjo Hobo:  arjo.hobo@hervormdherwijnen.nl 

Dank alvast voor uw en jouw medewerking. 
 
Beheer collectebonnen  
Rudi van Zante beheert de collectebonnen. U kunt ze bestellen op de 
gebruikelijke manieren, onder meer via een formulier op de website, of 
via de speciale bus in het voorportaal van de kerk. 
 
Eindejaarscollecte 
Via dit laatste kerkblad van het jaar houden we ook de eindejaarsollecte. 
In het verleden kreeg u daar een aparte enveloppe met een acceptgiro 
voor. Dat is veranderd. De informatie staat nu op een inlegvel in dit 

mailto:arjo.hobo@hervormdherwijnen.nl
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kerkblad. Inclusief een QR-code waarmee u geldt kunt overmaken. Op 
de oude, vertrouwde manier kan ook, via: 
NL42 RABO 03280 00531 
t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Herwijnen  
o.v.v. eindejaarscollecte 
De opbrengst is bestemd voor het werk in de eigen kerkelijke gemeente. 
Op oudejaarsdag wordt deze collecte ook tijdens de kerkdienst 
gehouden.
 

Een bijdrage overmaken kan ook via het scannen van de 
QR-code hiernaast (werkt voor iedere bank). 
 
 

 
 

Kerkbalans 2024; toezegging al omgezet in een gift? 
De kerkrentmeesters zijn bezig met de afronding van de Actie 
Kerkbalans. Bij het nalopen van de bankafschriften blijkt dat nog niet 
iedereen zijn of haar toezegging ook daadwerkelijk heeft omgezet in een 
concrete gift. Waarschijnlijk omdat u of jij dat gewoonweg bent vergeten.  
We willen daarom vragen of u in uw administratie wilt nakijken of uw 
toezegging voor dit jaar is betaald. Mocht u de gegevens van de kerk niet 
zo snel bij de hand hebben:  
Hervormde Gemeente Herwijnen 
NL42 RABO 03280 00531 of NL10 INGB 0000950925. 
Graag onder vermelding van Kerkbalans 2024. 
Binnenkort versturen we enkele herinneringen, mochten de bedragen 
nog niet binnen zijn. Als deze brief en uw betaling elkaar hebben gekruist, 
dan kunt u de brief uiteraard als niet verstuurd beschouwen. Mochten wij 
een betaling over het hoofd hebben gezien of iets dergelijks: op voorhand 
onze excuses. 

Alvast bedankt voor uw medewerking. 
College van Kerkrentmeesters 

 
Kerkbalans 2025 
De voorbereidingen voor de Actie Kerkbalans 2025 zijn in volle gang. De 
actie wordt gehouden van zaterdag 11 tot en met zaterdag 25 januari. In 
een volgend kerkblad meer over de actie. We hopen uiteraard dat de 
vrijwilligers die een wijk onder hun hoede hebben, dit jaar weer willen 
meehelpen de actie tot een succes te maken. 
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VERANTWOORDING 
Collecten 
 
24 nov  1e collecte € 157,80 Diaconie 
  2e collecte € 145,10 Kerkrentmeesters 
  Uitg.collecte €   149,50   Onderhoudsfonds 
 
  1 dec   1e collecte € 107,35 St. vr. Elisabethbode 
  2e collecte € 109,85 Kerkrentmeesters  
  Uitg.collecte €   108,85   Pastoraat en prediking
  8 dec   1e collecte € 128,60 Bartimeus 
  2e collecte € 111,10 Kerkrentmeesters  
  Uitg.collecte €   129,30   Pastoraat en prediking 
In november is voor de collecten diaconie ontvangen € 20,00. 
Via de bank kerkrentmeesters ontvingen wij voor de collecten € 10,00. 
 

Ontvangen via: 
Mettien van Mourik € 10,00 ontvangen tijdens het bezorgen van de 
bloemengroet 
Dirk van Arkel € 10,00 tijdens bezoekwerk, voor de kerk 

 
Voor al deze giften heel hartelijk dank. 

 

Gebruik kerkelijk centrum 
Wie gebruik wil maken van het kerkelijk centrum voor een vergadering of 
iets dergelijks, wordt verzocht contact op te nemen met Henk de Bruin 
(kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl of 06 - 5394 1059). Dit in verband 
met de bezetting van de zalen. 
 

 
 
 
 

Online-draaiavond/Rad van Avontuur 
In het vorige kerkblad blikten we al even kort terug op de online-
draaiavond. We bedanken iedereen die heeft meegewerkt aan het 
prachtige resultaat, zeker ook de sponsoren. Hieronder treft u hun namen 
aan.  
 
Slijterij Jeltje van de Berg; Hakkert wonen en slapen; Dio-drogisterij en 
parfurmerie Jetty; Hanny van der Meijden pedagogisch medewerker; 
Jasper groente en fruit; Zuivelboerderij Noordam; Autobedrijf Van Tuyl; 
Fruitbedrijf Petershof; Studio Bambacht; ’t Polderwinkeltje; Kapsalon 
Natasja; Hairwijnen; Klusbedrijf Arno van der Meijden; Restaurant De 

ACTIVITEITEN 
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Gasterij; Hopack; Klus- en Verhuurbedrijf Marco van Mourik; Loonbedrijf 
Van Rooijen; Assurantiekantoor Satter; Polman Bouwchemie; 
Veehandel Johan en Aart Blom; Camping De Zwaan; GVA hoveniers; 
Fockert Electro; Wilbert Kozijn installatietechniek; Pedicure Corina; Van 
Weelden tuinen; Flex Deployment  uitzendbureau; Leon Oste Cijferz; 
ATG; PH Cosmetics; Marijke Roos massage; Klus- en verhuurbedrijf Dirk 
van Zuijdam; Ron de Joode en Gijs de Joode; Loonbedrijf Peter de 
Fockert; Verkerk; Hartog en Bikker; Schildersbedrijf van  Zuijdam; Fire 
Barrell; Transportbedrijf van de Moore Haaften; Imagine Event en
Partyverhuur; De Ridder Bouwadvies; VOF Blom;  Slingerland 
groenvoorziening; Bloematelier Lunaria; Van Ekeren/Kuiper woning en 
bedrijfsmakelaars; De Jong Trucks en trailers Vuren; Autoschade Arie 
van Weelden; Klus- en Verhuurbedrijf Johan van Zuijdam; Nieuw 
Vredebest; Firma Katervee; Sanidoc De Klusstore; Haarklip; Brukoo 
Dakbeheer; Kleyn Trucks; Thomas Blom verhuur; Vitaminemuur; Zawadi 
by Mar; Garagebedrijf Koos Pellegrom; De Nieuwe Tijd; Jaimie’s Vlees; 
Marco van der Meijden Verhuur; Haku; Spar; Health by Hands; 
Veehouderij Leo van Baalen; Vadrupack; Reclame WZ; Betuwe Sanitair; 
Heikoop Bloemist Asperen; Slagerij Vogelenzang; Vroeghweb; Martin en 
Lia van Baalen; Garage van Mourik Tiel; Hoeve Boveneind. 
 
Meubelmarkt op 1 februari 
Het aanbod aan meubels bij de Kringloop-kas begint al weer aardig te 
groeien. Om te voorkomen dat mensen gaan wachten tot de grote 
rommelmark op zaterdag 24 mei, houden we zaterdag 1 februari een 
meubelmarkt. Dat doen we op het terrein bij de Kringloop-kas.  
De meubelmarkt duurt van 9.00 tot 12.00 uur. Op deze tijden is ook de 
kringloopwinkel geopend. 
 
Oud papier verzamelen in bananendozen 
Op het terrein van de Kringloopkas staat een grote ijzeren container, 
waar papier en karton ingeleverd kunnen worden. Wie voor dat doel thuis 
papier apart wil houden en het handig vindt daarvoor dozen te gebruiken, 
kan bij de Kringloopkas (Achterweg 57) bananendozen ophalen. De 
openingsuren zijn woensdagmiddag en zaterdagochtend. Als de dozen 
vol zijn, kunnen ze bij de kas  worden geruild voor nieuwe dozen. 
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Dankbetuiging rondom beroepingstijd 
Het heeft ons zeer goed gedaan om in de periode van het beroep uit 
Dordrecht (Andreaskerk) een heel aantal kaartjes, berichten en 
opmerkingen te krijgen om mee te leven. Bijzonder ook hoe de 
kerkenraad aandacht aan ons besteedde.  
We gaan waarschijnlijk in de meivakantie Herwijnen verlaten, maar onder 
meer deze goede momenten zullen ons altijd bijblijven. In de komende 
maanden hopen we gezegende maanden met elkaar te hebben. Daarna 
kunnen we in vertrouwen op Gods zorg en de inzet van vele toegewijde 
leden deze gemeente loslaten en aan de nieuwe opdracht en het nieuwe 
avontuur beginnen. 

Esther, Wilhelm, Boaz en Mattias Roseboom
 
 
Dijkpraat 
Laatst was er een vriendin van Esther op bezoek. Zij vertelde er zeer 
serieus over te denken om volgend jaar Theologie te gaan studeren. 
Aangezien ik nauwelijks zicht heb op de huidige opleidingen en 
programma’s, stelde ik voor dat ze eens zou kunnen bellen met een 
andere vriendin van ons. Zij is vorig jaar fulltime Theologie gaan 
studeren. Een paar dagen later wilde op een verjaardag van een zwager 
een oomzegger een moment met mij praten. Hij bleek namelijk ook van 
plan om Theologie te gaan studeren. De berichtgevingen over de 
toename van het aantal Theologiestudenten in de media stemden 
bovendien eerder al hoopvol. Langzamerhand weten mensen blijkbaar 
de koningin der wetenschappen weer te vinden. Dat is op zichzelf mooi 
en goed voor de collectieve wijsheid van ons land, maar dat het vooral 
tot zegen mag zijn voor de opbouw van Gods koninkrijk!   

 

Ds. Wilhelm Roseboom  
 

 

 
 

 
Zondag 22 dec 18.30 uur  

   gezamenlijke dienst met Soli Deo Gloria 
 
 

AGENDA 

UIT DE PASTORIE 
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2025 
 
Woensdag 8 jan 19.00 uur Follow Me (12 – 16) 
Woensdag 8 jan 20.00 uur Follow Up (16+) 
Dinsdag 14 jan 10.00 uur  Bijbelgesprekskring 
Dinsdag 14 jan 20.00 uur Generatie Y 
Vrijdag 24 jan   boekenmarkt en stamppotavond  
   Actie voor Red een kind  
Zaterdag 1 feb 09.00 – 12.00 uur  

 meubelmarkt terrein kringloopkas  
Achterweg 57  

Zaterdag 24 mei  09.30 – 13.00 uur  
grote rommelmarkt terrein kringloopkas 
Achterweg 57 

Vrijdag 7 november   online-draaiavond in dorpshuis de Poort 

 
 
 
 
 
 

De kopij voor het volgende kerkblad dient  
uiterlijk D.V. maandag 6 januari 2025 
vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij: 
 

     email: kerkblad@nhkherwijnen.nl 
     Carolien Boogert 
     Rij- en Uitweg 16 

 
 
 
Volgende inleverdata zijn:  
27 jan voor 3 weken 28 apr voor 3 weken 
17 feb voor 3 weken 19 mei voor 4 weken  
10 mrt voor 3 weken 16 juni voor 3 weken 
31 mrt  voor 4 weken   7 juli voor 7 weken 
 

VAN DE REDACTIE 
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16 
 

Fijne kerstvakantie! 
 

 



 
 

KERKBLAD Verschijnt éénmaal per 3 weken 
 
REDACTIELEDEN   Carolien Boogert (kopij inleveren) 
     Rij- en Uitweg 16, 4171 CN  Herwijnen 
     Telefoon 0418 – 84 2576 
     e-mail: kerkblad@nhkherwijnen.nl 
     Hetty van Arkel 
 
KERKDIENST OP USB Van elke dienst is een opname op USB te 

verkrijgen via de diaconie 
     diaconie@nhkherwijnen.nl 
 
Wie wil bijdragen aan de collecten kan dat doen via: 
♦ Een gift tijdens de collecte in de kerk. 
♦ Thuis sparen of meegeven aan iemand. 
♦ Een bedrag overmaken via de bank.  
♦ een gift overmaken via de KerkApp kan ook;  
https://giving.donkeymobile.com/app.donkeymobile.pknherwijnen  
 
Let op: Een individuele transactie (zonder gekocht saldo) kost 24 cent 
per keer. 
 
DIACONIE      Bankrekeningnr. NL41 RABO 0373 7400 26 
 

COLLEGE VAN     Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000 9509 25 
KERKRENTMEESTERS Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328 0005 31 
 

PASTORAAT EN      Bankrekeningnr. NL42 RABO 0373 7222 57 
PREDIKING 
 

ONDERHOUDSFONDS  Bankrekeningnr. NL64 RABO 0373 7222 49 
 

ADM. KERKBLAD     Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328 0246 43 
 

KERKRADIO      Bankrekeningnr. NL19 RABO 0373 7400 34 
 
WEBSITE      www.hervormdherwijnen.nl 
 

APP (voor leden)   Hervormd Herwijnen (via playstore/ appstore) 
Informatie over onze kerkapp: hervormdherwijnen.nl  
App-hulpteam: apphulphervormdherwijnen@gmail.com 
Leontien van Arkel, 06-48425158; Amanda de Bruin, 0418-582153 
 
COLLECTEBONNEN Verkrijgbaar via een bestelformulier achterin 

  de kerk; € 0,70 / € 1,00 

https://giving.donkeymobile.com/app.donkeymobile.pknherwijnen
http://www.hervormdherwijnen.nl/
about:blank

